
Liturgische schikking Pasen 5 april 2026 Oostwold 

Eerste Paasdag, 

Kern van de schikking is enkele verzen uit Mattheus 28: 6-7 
”Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.” 
En ga nu snel naar zijn leerlingen  en zeg hun: “Hij is opgewekt”. 
Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien! 

Een feestelijke schikking is het geworden. Een lentetuin, misschien wel 
evenzo als de vrouwen ook bij het graf hebben gezien. 
Veel narcissen, symbool van de lente, symbool van het nieuwe leven. 
Maar ook tulpen en bloeiende bloesem in de waaier. 

Geel de kleur van vrolijkheid, wit de kleur van reinheid. 
Pasen: de Narcis draagt de volksnamen:  
- Paaslelie, onschuld, de zoete geur van zuiverheid. 
- Het tweede woord dat bij de narcis hoort is Paastrompet. 
Laat de het ieder maar  horen, de Heer is waarlijk opgestaan! 

Een bloeiende tuin, 
vol bloemen van het begin, 

inspiratie 
voor een brede beweging. 


